
I can’t hold the storms 

Nor stop the rain that falls 

There’s a promise in our hearts 

A voice that calls 

I will carry the flood 

Back into the sea 

And pray that you’ll hold the Hand 

That always reached out to me 

Along the road through the darkness 

To a home never seen 

A home never seen 
 
The Bowery

Heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn 

Psalm 16:11 Sela



Geert is thuis aan het Brucknerlaantje. Bezoek graag op afspraak via een 
app bericht naar Barbara, tel. 06-24240087. 
 
Op maandag 2 februari is er van 20.00 tot 21.30 uur de gelegenheid 
om de familie te condoleren in Kruispunt Vathorst, Terschellingkade 22, 
Amersfoort. 
 
Op dinsdag 3 februari om 10.30 uur danken wij God voor Geert zijn 
leven in Kruispunt Vathorst. 
Voorafgaand aan de dankdienst is er nog een korte condoleance van 
9.45 tot 10.15 uur. 
Wilt u de livestream volgen kan dat via https://kruispuntvathorst.nl 
 
De begrafenis vindt plaats om 13.00 uur op begraafplaats Rusthof,      
Dodeweg 31 in Leusden.  
Daarna ontmoeten wij u graag in de grote lounge van Rusthof.

Nu kijken we nog in een wazige spiegel,  
maar straks staan we oog in oog.  
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks  
zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 
1 Kor 13:12 

 
We hebben mijn liefste Geert, onze lieve, vrolijke en betrokken papa 

los moeten laten. En hij ons. Wat zullen we hem missen. 
We zijn verdrietig en schuilen bij God, onze liefdevolle Vader. 

 
 Geert-Jan Jongeneel  

Geert 
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